
Oecumenisch Leerhuis Assen 2026 
‘Geloven tegen de klippen op’ 

   
 
Als werkgroep hebben wij de afgelopen tijd veel gepraat over de onrustige omstandigheden, waarin 
wij nu al geruime tijd verkeren. Op wereldniveau, in Europa en in ons eigen land zien we ontwikke-
lingen en tendensen die zorgen baren.  
De waardigheid van de mens komt onder druk te staan: steeds meer mensen keren zich tegen asiel-
zoekers en vluchtelingen en de kloof arm-rijk groeit verder. We houden ons hart vast hoe het ver-
der zal gaan. Hoe moeten we ons opstellen: in verzet gaan? Een profetisch geluid laten horen? In-
vulling geven aan de hoop die zo verbonden is met ons mens-zijn en met geloof?  
Dergelijke vragen willen we door diverse sprekers van verschillende kanten laten belichten. 
We hebben vier boeiende sprekers gevonden die daarover willen spreken.  

 
Donderdag 12 februari:  ‘Als je vrede wil, bereid je je dan voor op oorlog?’ 

In een wereld vol spanningen en conflicten rijst de vraag: hoe kunnen we wer-

ken aan vrede terwijl onderlinge haat en oorlog zo dichtbij lijken? Rolien Sasse 

deelt haar ervaringen vanuit haar rol als directeur van PAX en laat zien hoe vrede 

begint bij onszelf en groeit wanneer we actief samenwerken aan een inclusieve 

en rechtvaardige samenleving. Haar recent verschenen boek, “Vrede. Wat het is 

en waarom het kan” biedt inspiratie en praktische handvatten. Aan de hand van persoonlijke erva-

ringen laat ze zien hoe we, ondanks spanningen en conflicten, actief kunnen werken aan duurzame 

vrede. 

Rolien Sasse is sinds 2023 directeur van PAX, de grootste vredesorganisatie van Nederland. PAX werkt we-
reldwijd aan het beschermen van burgers in conflictgebieden, het bevorderen van mensenrechten en het 



versterken van vreedzame samenlevingen. In Nederland organiseert PAX samen met lokale Ambassades van 
Vrede in het land de jaarlijkse Vredesweek en vele andere vredesinitiatieven. Voordat zij bij PAX startte, werk-
te Rolien ruim tien jaar in verschillende landen in Afrika en Azië en was acht jaar directeur van ontwikkelings-
organisatie Simavi. Ze is politicologe en gediplomeerd mediator. 

Donderdag 26 februari: ‘Wat doen mensen elkaar aan?’ 
‘Wat doet het met je als je moet huilen om die gruwelijk wrede oorlog, maar te-
gelijk niet vindt dat Israël niets anders is dan een mislukt koloniaal project? In de 
huidige gepolariseerde werkelijkheid word je haast gedwongen om óf voor Israël, 
óf voor Palestina te kiezen’. Natascha van Weezel zoekt steeds weer naar een 
verbindende positie in het midden. In haar boek ‘Hoe houd je je hart zacht?’ stelt 
ze de vraag: kan een middenpositie ook radicaal zijn, een constructieve kracht die 

bijdraagt aan verbetering? De positie tussen twee vuren heeft zijn prijs, Natascha kwam in aanra-
king met heftig antisemitisme, ontving bedreigingen en verloor vriendschappen. Maar er is voor 
haar geen andere weg: ze blijft streven naar wederzijds begrip, naar het erkennen van elkaars men-
selijkheid en benadrukt het belang van de zachte krachten in een harde oorlog.  

Natascha van Weezel is auteur en documentairemaker. Ze schreef onder meer De derde generatie, Thuis bij 
de vijand en Hoe houd je je hart zacht. Ook maakte ze documentaires. 

Donderdag 12 Maart: ‘De rol van de kerk in het debat rond migratie’ 
Een steeds groter deel van de mensen in Nederland heeft een 1e of 2e generatie 
migratieachtergrond. Toch lijkt er steeds meer weerstand te komen tegen mensen 
uit andere culturen; mensen met een migratieachtergrond worden al snel als 
‘vreemdeling’ beschouwd. Veel mensen, in de kerk en daarbuiten, worstelen met 
de oproep tot gastvrijheid én de maatschappelijke onrust die in veel wijken, dor-
pen en steden ontstaat. Migratie staat inmiddels hoog op de politieke agenda in 

heel Europa en de thematiek leidt tot polarisatie in de samenleving. Wat is de rol van de kerk in dit 
debat en in de steeds verder polariserende samenleving? Kan de kerk daarin een opbouwende rol 
spelen? Zo ja, welke inspiratie en theologische motivatie spelen daarin een rol? 

Prof. dr. Martha Frederiks is hoogleraar Studie van het Wereldchristendom aan de Universiteit Utrecht en 
sinds 1 sept 2025 rector van de PTHU. 
 

Donderdag 26 maart: 'Buig niet. Bijbels spreken in deze tijd' 
In het pas verschenen boek 'Buig niet' laat Ad van Nieuwpoort zien hoe een ac-
tuele herlezing van oude Bijbelverhalen ons kan helpen om mentaal weerbaar te 
worden. Deze verhalen zijn volgens hem bedoeld om onze ‘goedgelovigheid’ te 
bevragen en ons een nieuw perspectief aan te reiken. Mentale weerbaarheid be-
gint bij het kritisch bevragen van jezelf. Hij geeft op een verrassende manier dui-
ding aan het bijbelboek Daniël. Ad van Nieuwpoort wordt geïnterviewd over zijn 

boek en daarna is er veel gelegenheid om vragen te stellen. 

Dr. Ad van Nieuwpoort (foto: Phil Nijhuis)  is predikant van de Haagse Duinzichtkerk, publiek theoloog en 
schrijver van veel boeken op het snijvlak van Bijbel en actualiteit. 

Alle avonden (19.45-21.45 uur) worden gehouden in de Jozefkerk, Collardslaan 2A, 9401 GZ in Assen.  

Voor meer informatie: www.leerhuisassen.nl 

De toegangsprijs is € 8 per avond. De hele serie van 4 avonden is € 25. U kunt alleen contant bij de ingang 

betalen. En opgave vooraf is niet nodig. 

We hopen u graag te ontmoeten op één of meerdere avonden!  

Email: info@leerhuisassen.nl 

http://www.leerhuisassen.nl/
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